
 

 

Liturgie 25 december 2021   
Kerst  
 
Gereformeerde kerk 
van Molenaarsgraaf, Brandwijk en Bleskensgraaf 
 
 
Er is een roos ontloken… 
 
 
Orgelspel  
 
Lied:    Once in royal Davids city…  
 
Once in roayal Davids city       
Stood a lowly cattle shed, 
Where a mother laid her Baby 
In a manger for His bed: 
Mary was that mother mild, 
Jesus Christ her little Child. 
 
He came down to earth from heaven   
Who is God and Lord of all, 
And His shelter was a stable, 
And His cradle was a stall; 
With the poor, and mean, and lowly, 
Lived on earth our Savior holy. 
 
And through all his wondrous childhood   
He would honor and obey, 
Love and watch the  gentle mother  
In whose gentle arms He lay: 
Christian children all should be 
Mild, obedient, good as He. 
 
For He is our childhood’s pattern   
Day by day, like us He grew; 
He was little, weak and helpless, 
Tears and smiles like us He knew; 
And He feeleth for our sadness, 
And He shareth in our gladness. 

 
Voorbereiding   
 
Welkom en mededelingen   
Aansteken van de kaars  
 
Intochtslied:    Liedboek 477: 1 en 2  
 
1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Betlehem!  
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden,  



 

 

komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.   
 
2 De hemelse engelen riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.   
 
Stilte   
 
Bemoediging 
Groet  
 
Intochtslied:   Liedboek 477: 4  
 
4 O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,  
neem onze liefde in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.   
 
Kyriegebed   
 
Glorialied:    Liedboek 487: 1 en 2  
 
1 Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in onze tijd.  
Mensen van het welbehagen,  
roep op aarde vrede uit.  
Gloria in excelsis Deo.  
Gloria in excelsis Deo.  
 
2 Eer zij God die onze Vader  
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo.  
Gloria in excelsis Deo.  
 
Rondom het woord  
 
Gezongen gebed bij de opening van de bijbel 
met het lied van het adventsproject:  
    Wij bidden om verhalen… 1 
    melodie Liedboek 444 - Nu daagt het in het oosten…  
 
1 Wij bidden om verhalen  
vol hoop en goede moed.  
God laat zijn licht hier stralen,  
Hij komt ons tegemoet.   
 



 

 

Woorden uit de bijbel:  Jesaja 11: 1-2 
 
Lied:    Liedboek, Ps 85: 4   
 
4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,  
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.  
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,  
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.  
 
Woorden uit de bijbel: Lucas 2: 1-15  
 
Lied:    Herders in ’t veld…  
 
Woorden uit de bijbel: Lucas 2: 16-20  
 
Lied:    Away in a manger…  
 
Overdenking  
 
Meditatief orgelspel  
 
Lied:    Liedboek 473: 1, 3 en 2  
 
1 Er is een roos ontloken uit barre wintergrond,  
zoals er was gesproken door der profeten mond.  
En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien  
in ‘t midden van de nacht.  
 
3 Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak,  
de winterkou verdragen als allerdorste tak.  
O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken  
in ‘t midden van de dood.  
 
2 Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad,  
is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad.  
Maria was bereid, toen Gabriël haar groette  
in ‘t midden van de tijd. 
 
Rondom gebeden en gaven   
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader   
 
Lied:    Liedboek 484 
 
Go, tell it on the mountain Over the hills and everywhere 
Go, tell it on the mountain That Jesus Christ is born 
 
The shepherds feared and trembled 
When, lo! Above the Earth  
Rang out the angel chorus                         
That hailed our Savior's birth 
 
Go, tell it on the mountain Over the hills and everywhere      
Go, tell it on the mountain That Jesus Christ is born                                              
 



 

 

And lo! When theyhad heard it 
They all bowed down to pray 
Then travelled on together 
To where the baby lay 
 
Go, tell it on the mountain Over the hills and everywhere 
Go, tell it on the mountain That Jesus Christ is born 
 
Down in a lowly manger  
the humble Christ was born 
And God sent us salvation  
That blessed Christmas morn 
 
Go, tell it on the mountain  
Over the hills and everywhere 
Go, tell it on the mountain 
That Jesus Christ is born  
That Jesus Christ is born 
 
Aandacht voor de inzameling van de gaven  
 
Wegzending en zegen  
 
Slotlied   Visioen van mensen… 
    melodie: Land of hope and glory… 
 
1 Visioen van mensen, vrede is uw naam,  
liefde zonder grenzen, weg om in te slaan. 
Hoop om aan te bouwen, uitzicht dat ons wenkt.  
In het vast vertrouwen dat God leven schenkt. 
In het vast vertrouwen dat God toekomst schenkt. 
 
2 Visioen voor mensen, vrede is uw naam,  
opdracht zonder grenzen, Licht om in te staan.  
Dat wij dát bewaren ondanks alle pijn. 
Totdat onze aarde opgebloeid zal zijn, 
vrede op de aarde opgebloeid zal zijn. 
     
Zegen 
Lied:    Ere zij God   
 
Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge!  
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.  
Ere zij God in den hoge! Ere zij God in den hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen, in de mensen een welbehagen,  
in de mensen een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge!  
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.  
Amen, amen 
 
Orgelspel  
 
 
 



 

 

met medewerking van de zanggroep 
organist:   Peter Overduin 
lector:    Helma Lakerveld 
voorganger:   ds. Hetty Boot  
 


