Liturgie voor de viering op zondag 9 januari 2022

Voorganger JP Prenger

Welkom
Lied 216: 1

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Stil gebed
Votum en Groet

Lied 216:2en 3

2

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Kyriégebed
Lied 468:1,2en 4

1 Prijs de Heer die herders prijzen,
die in 's hemels paradijzen
alle eng'len eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

2 Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

4 Aan de Koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Gebed bij de opening van de schriften

Lied 322

1

Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,

1



Hij schreef ons tot bescherming

zijn handvest van ontferming.

Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensen oorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.

2

Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,

hun overgaande liefde,

hun weeén die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.

3

Zijn onvergankelijk testament:

dat Hij ons in de dood nog kent -

de dagen van ons leven

ten dode opgeschreven,

ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensen toekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.

1¢ lezing: Jesaja 60: 1-6

Muziek

2¢ lezing: Mattheus 2: 1-12

Lied 496:1en 3

Een ster ging op uit Israél na duizend en één nacht.

Een oud verhaal werd doorverteld, een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God, een mensenzoon gelijk,

die onze naam draagt en ons lot - die nacht begon zijn rijk.
Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied, u allen even na, -

dan zingt de schepping weer dit lied tot in de gloria.
Overdenking

Stilte

Muziek

Danken en bidden

Zingen ZZZ 701 Zij die op de sterren reizen



Zij die op de sterren reizen

tekst: Marijke de Bruijne

222701 muziek: Chris van Bruggen
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2. Zij die op de sterren reizen,
varend op de hemelkaart,
zoeken tekens in de ruimte
naar het hart van het bestaan.

3. Zij die op de sterren reizen,
op gedachten snel als licht,

zien de grootheid van het kleine
in een pasgeboren kind.

4. Zij die op de sterren reizen
vinden sterren in hun hart,
worden nieuwe zieners, wijzen
van een stralend gouden dag.

5. Zij die op de sterren reizen,
brengen daarvandaan iets mee,
want de afglans van de sferen
geurt als wierook om ons heen.

Gebeden, afgesloten met:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

3



zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het Kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 527

1 Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

2 Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

3 Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

4 Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?

5 Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

Zending en zegen



